
KOVEKENSKERMIS 2023 

Vrijdag 22,  Zaterdag 23 en Zondag 24 September 

Ontdek alles over onze feestweek en veel meer in deze editie! 

Dit jaar staat kovekenskermis in het teken van de Lokerse editie van het Monopoly spel. 



 Woordje van het bestuur 

KOVEKEN KRIJGT EEN TEGEL! 
Eigenlijk heeft deze openingszin geen enkele nieuwswaarde. 
VZW Koveken heeft namelijk de afgelopen decennia al vele hon-
derden tegels gekregen van Bouwmaterialen Guido De Mol die 
we dan (bedrukt met een fijne tekening) gratis verdelen onder de 
vele wijkgenoten die een Koven hebben gestoken. Het gaat ook 
niet, al wonen er allicht een aantal filmsterren in de wijk, om een 
“sterrentegel” op de illustere Hollywood Walk of Fame. 
 
Wat wel wereldnieuws is: Koveken krijgt een tegel in het bord-
spel “Monopoly Lokeren”. 
 

We blijven echter bescheiden   …. maar vonden het wel de 
moeite om dit ons thema voor 2023 te maken. 
“Steek ne Koven”, het is ongetwijfeld de allereerste keer dat de-
ze boodschap zal verschijnen in het wereldberoemde bordspel. 
Het is ook een statement dat enkel in Lokeren zal worden ge-
koppeld aan het uithangen van een pop, ne Koven, in de wijk 
Heirbrug. Waarom zou je ook gaan voor de Brusselse Nieuw-
straat als je een Koven mag steken en trotse eigenaar kunt wor-
den van de Heirbrugse molen? 
 
Monopoly werd ontwikkeld in 1935 (Koveken vierde toen haar 
108 jaar bestaan), bestaat in 26 talen en werd reeds door meer 
dan 200.000.000 gezinnen gekocht en gespeeld. Een spel dat 
draait rond huren, kopen en verkopen, winst maken, lachen met 
je minder bedeelde vriend of familielid om wat later zelf virtueel 
failliet te gaan of richting de kartonnen gevangenis te moeten 
verkassen. Geen enkelband ter wereld krijgt je daaruit, enkel een 
dubbelband (dubbel gooien met je dobbelstenen opent de weg 
naar de vrijheid). 
In het najaar 2023 verschijnt de Lokerse versie, genaamd (je 
raadt het nooit): “Monopoly Lokeren”. 
 
“Steek ne Koven” is uiteraard een oproep die we luid herhalen, 
met volle borst willen laten weergalmen binnen d’ Heirbrugge, 
wijk met de oudste Lokerse wijkkermis (sinds 1827). Het steken 
van een Koven is dan ook onze core business, het is waar de 
Heirbrugse traditie om gaat, wat we ten allen tijde moeten be-
houden, ondersteunen, borgen en koesteren. 
Elk jaar tellen we zeer vakkundig het aantal Kovens dat werd ge-
stoken in de wijk. Een aantal jaren ging het bergafwaarts, om 

later terug te stijgen en nu weer …. te dalen ☹ 

Vandaar onze oproep: “STEEK NE KOVEN” 
Wie een Koven op zolder of in tuinhuis heeft staan: geef 

hem / haar / x de vrijheid voor enkele dagen! 
Wie geen Koven heeft: 

Toon dat je een echte “Bob de Bouwer” bent en maak 
er enen: zie de handleiding op de website van Ko-
veken. 

Koop een “Blote Koven”: zie onze webshop 
Ga desnoods zelf gedurende 3 dagen onbeweeglijk 

hangen aan een raam  
(een uitdaging maar je maakt kans op een mooie 

prijs  ) 
Er zijn, zoals steeds, mooie prijzen te winnen 
Een prachtige aquarel van onze huiskunstenaar Piet Vervaet 

wordt verloot onder de stekers van een Koven 
Iedereen die een Koven heeft gestoken krijgt een waardebon 

van €5 (te besteden bij de Heirbrugse middenstand) 
 

En dan is er uiteraard *** Kovekenskermis 2023 *** 
 
De fijnste wijkkermis van d’Heirbrugge staat weer in de start-
blokken. 
Het belooft weer een mooie editie te worden met vele fijne acti-
viteiten (en hopelijk mooi weer), vele Kovens (vaste en vloeiba-
re), kraampjes, de kans je oude rommel in te ruilen tegen nieuwe 
rommel, darts, kinderfestijn, Reuzen, Kovens, een quiz ….. 
Maar ook voor jou is er een glansrol weggelegd: 
• Zet je Koven buiten, 

(thema: Monopoly Koveken) 
• Versier je huis / oprit / gevel, 

• Kom eens buurten, 
• Bezoek onze activiteiten, 
• Proef ne Koven, of proef er meerdere (per glas worden ze 

lekkerder en je vrienden mooier  ) 

• Geniet van de Reuzenstoet op zondag 24/09 14u30. 
 
Wij kijken er alvast naar uit om jou te zien op  
Kovekenskermis! Tot binnenkort? 
 
Het bestuur van Koveken. 
 
 

 

Steek je liever de handen uit de mouwen? Dat treft, we zijn namelijk dringend op zoek naar een aantal medewerkers en vrijwilligers! 

Mail dan naar info@koveken.be, stuur je liever een sms naar ons? Je kan ons/Stef bereiken op 0479 99 83 31 

mailto:info@koveken.be




 Wat is Koveken? 

Twee gebeurtenissen uit het verleden zijn belangrijk om het feno-
meen Koveken te kunnen plaatsen. 
In juli 1803 krijgt Lokeren bezoek van consul Napoleon Bonapar-
te. De latere keizer van Frankrijk reisde van Gent naar Antwerpen 
en deed onderweg de aankoop van zijn linnengoed in Lokeren. De 
Lokeraars waren in die tijd immers bekend voor het bewerken en 
verwerken van vlas en lijnwaad. 
Hij kwam terecht op de Heirbrugwijk die in die tijd bekend was 
voor de linnenblekers. 
Napoleon was zo tevreden over het onthaal dat hem te beurt viel, 
dat hij aan de toenmalige Meier (of wijkmeester) Petrus Benedic-
tus Van Kerckhove een gouden snuifdoos (tabaksdoos) schonk. 
Deze snuifdoos is nog steeds in familiebezit, een replica hiervan 
is te bewonderen in het Lokerse Stedelijk Museum (Maurice Bae-
té, wijlen ere-voorzitter van Koveken maakte hem indertijd). 
 
Het tweede verhaal speelt zich af enkele jaren later tijdens het 
vierde weekend van september in 1827. Jacobus Van Kerckhove, 
familielid van Meier Petrus Benedictus Van Kerckhove) keert te-
rug met de eerste prijs van een internationale tentoonstelling van 
gebleekt lijnwaad in Londen. Jawel, de Heirbrugse linnenbleker 
maakte ons bekend tot in het buitenland. 
Bij zijn terugkomst vieren de Heirbruggenaars hun favoriet 
door levensgrote poppen aan de gevels te hangen, gekleed in 
zwarte broek, blauwe kiel, rode zakdoek met witte bolletjes en 
een zwart laken petje; het belangrijkste attribuut werd de lang-
werpige houten schop die gebruikt werd voor het sprinkelen van 
water. 
Dit Jacobus Van Kerckhove-feest werd jaarlijks herhaald en evo-
lueerde naar onze huidige Kovekenskermis. 
Nog steeds worden deze poppen aan de gevels gehangen, in de 
dakgoot geplaatst of in de voortuin. Vaak wordt er een thema uit-
gebeeld dat de actualiteit haalde. Maar ook voor de traditionele 
poppen en lokale thema’s is er plaats tijdens dit merkwaardige 
folklore gebeuren. 

 Orde van de Gouden snuifdoos 

Het verhaal wil dat Napoleon zijn gouden snuifdoos 
in Lokeren achterliet. ‘Dat is een doosje waar ze ge-
malen tabak in stak. Die tabak snuifden ze dan op, 
vandaar de naam.’ Snuifdozen waren vooral een vrou-
welijke aangelegenheid, maar ook mannen gebruikten 

het soms. De snuifdoos van Napoleon zou nu ergens 
in het Leuvense vertoeven, waar de nazaten van de 

familie Van Kerckhoven, stichters van Koveken, wo-
nen.  

Een overzicht van de lange lijst leden kan je vinden op 
onze website  

https://koveken.be/bestuur/orde-van-de-gouden-
snuifdoos/ 

Vorig jaar hebben we met heel veel plezier Magda 
Duré en René D’haese toegevoegd aan onze gilde. Wij 
willen hen nogmaals bedanken voor de vele jaren in-
zet voor Koveken. En dat doen ze trouwens nog 
steeds als vrijwilligers.  

“De oorkonde wordt uitgereikt als dank voor de 

vriendschap en de jarenlange inzet voor de uitstra-
ling van Kovekenskermis.” 

Houten, lange gootvormige schep waarmee 

de bleker het linnen met water uit de 
meersen besproeide. 



REMI PAELINCK 
& ZOON BVBA 

Bezetwerken 

Pastorijstraat 3 

9160 Lokeren 

Tel. 09 349 09 32 

Uit sympathie 
 
 
 

Apotheek 
Sophie 

Verreydt 

ROOMSTRAAT 12-14  |   LOKEREN  





Uit sympathie 
 

OMNICARE FARMA 
 
 

APOTHEEK BEAUPREZ – KAPELLESTRAAT 50 
 
 

APOTHEEK GRYSON – VRIJHEIDSPLEIN 4 
 
 

APOTHEEK JACOBS – MARKT 75 
 

LOKEREN 

VERHUUR VAN OVERDEKTE 

STAANPLAATSEN VOOR PRIVE-WAGENS, 

MOBILHOMES & CARAVANS  



 Onze jaarlijkse activiteiten ter ondersteuning van onze reuzenstoet 

Het organiseren van een reuzenstoet kost heel wat geld. Om dit te kunnen bekostigen zoeken we 
elk jaar naar activiteiten die onze kas kunnen spijzen. We deden een snoepverkoop en gaan een 
aantal weken voor de stoet de wijk rond met een steunkaarten verkoop. 

Het jaarlijkse Paardenworstenfestijn  (12 maart) was ondertussen een derde keer levering-aan-
huis en dat gaan we blijven doen. Wij danken jullie voor de talrijke bestellingen! 
Ook ons streekbierfestival blijven we voortzetten. De Kovekensquiz die normaal ook tijdens de 
kovekenskermis doorging, hebben we verplaatst naar 7 oktober. Dit in combinatie met een nieu-
we activiteit de dag ervoor Het Kovekenscafé, jullie komen toch ook even langs? 

Tijdens de grote vakantie hebben we ook een fiets-en wandeltocht. 

3e STREEKBIERFESTIVAL 

Ditmaal op 25 juni en op een nieuwe locatie. Een grote tent achter de Sint-Anna kerk. Met dertig 
graden was het misschien wel ietsken te warm, maar we hadden toch een mooie opkomst. Volgend 
jaar opnieuw! 



 Voor onze kleinste Kovens! 

 

Doolhof 

De reuzen in de stoet zijn de weg kwijt! Help je hen? 

Start 

Einde 

Kinder sudoku  



VRIJDAG 22 SEPTEMBER - 6e LOKALE MARKT 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER - KINDERFESTIJN! 

Heb je een btw-nummer en wil je graag deelnemen? Contacteer ons via Eddy@koveken.be 



ZATERDAG 23 SEPTEMBER - 1st DARTSTOERNOOI ISM DE LOKERSE DARTSCLUB 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER - ROMMELMARKT 







HET STEKEN VAN KOVENS 

Nee, dit is geen oproep om messen boven te halen; het is wel een oproep om deel te nemen aan een traditie die al sinds 
1827 op deze wijk leeft.  Toen in dat jaar Jacobus Van Kerckhoven in Londen de wereldvermaarde prijs voor beste lin-
nenbleker had gewonnen, hingen de bewoners van de Heirbrugwijk levensgrote poppen aan hun gevel (ze “staken ne 
koven uit”) om hem bij zijn terugkeer te feliciteren. 
 
Een traditie die reeds zo oud is, mogen we niet verloren laten gaan en behoort in-
middels tot het volkskundig erfgoed van de wijk én de stad Lokeren. 
 
Helaas zien we het aantal kovens jaar na jaar verminderen. Dit mogen we niet laten 
gebeuren!  
 
Wat is nu een koven? Dit is een pop, een figuur van minimum 1,25m groot. 
Deze hangt aan de gevel, staat in de tuin, aan de voordeur, op het dak,… 

 
De Kovens staan liefst het hele weekend buiten, de keuring vindt 
plaats op zondag 24 september tussen 10 en 12.00 u. 
Er zijn prijzen voor de beste 3 Kovens in elke categorie. Elke plaatser 
van een Koven krijgt sowieso een prijs en een aandenken. Deze 
worden verdeeld tijdens ons Café Koveken op vrijdag 6 oktober in de 
parochiezaal Veerstraat 10 om 19u30. 
 

Het skelet van een koven kan je zelf maken, wij hebben hiervoor een handleiding 
gemaakt te vinden op onze website. (link via qr-code) of 
https://koveken.be/kovekenshistorie/koven-steken/hoe-maak-je-een-koven/  

€15 - Blote Koven €25 - Koveken Vlag 

Traditionele Koven 
Is een Koven, man, gekleed in de traditionele kledij van een linnenbleker. 
Blauwe kiel, zwarte broek, rode sjaal met witte bolletjes en zwarte laken-
pet. Hij heeft een houten bleker-schop bij zich. 
 
De vrouw van onze Koven is bij voorkeur gekleed in lichte gebloemde bloes 
met zwarte rok. Een wit schortje en kapje met 2 flappen over de oren Rode 
sjaal met witte bolletjes. 
   
Jaarthema Koveken 
Is een Koven (m/v/x) die geen traditionele kledij draagt maar wel het thema 
van het jaar uitbeeldt. Dit kan met een tekstbord of met zijn klederdracht of 
op een andere creatieve manier.  
Dit jaar “Monopoly Koveken” 
 
Humor Koven 
Is een Koven (m/v/x) die geen traditionele kledij draagt. Deze Koven brengt 
minstens een glimlach op de gezichten van passanten en keurders. 
 
Buiten categorie 
Is voor iedereen die iets doet om zijn huis tijdens de kermis ‘Kovekens-
gewijs’ te versieren, bekladden,… 
 
Laat jullie vooral gaan! 

WE HEBBEN UW HULP HARD NODIG OM DEZE TRADITIE IN ERE TE HOUDEN 





FEESTWEEKEND - NUTTIGE INFORMATIE 





12u: Bezoek van onze reuzen aan Villa Peter Pan. 
 
13u – 15u30: De reuzen bezoeken de wijkscholen. 
13u De Tovertuin, Hoogstraat | 14:30 Veertjesplein, Veerstraat. 
 
18u: De Traditionele Openingsstoet met onze kovekensreuzen 
Ook deze keer starten we in Park van Hillare en gaan zo via De St-Anna kapel, 
langs de Heirbrugmolen naar de Veerstraat. 
 
15u-21u: 6e Lokale Markt, Veerstraat.  

VOLLEDIG FEESTPROGRAMMA 

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 

ZATERDAG 23 SEPTEMBER 

11u 1e Koveken Dartstoernooi. In samenwerking 
met de Lokerse Dartsclub. In de parochiezaal, Veer-
straat 10.  
 
13u-18u: Kovekens Rommelmarkt in de Heirbrug-
straat. Wellicht de langste rommelmarkt van Vlaan-
deren! Vorig jaar nog in het water gevallen hopen we 
nu op goed weer. 
Bezoek zeker één van onze Kovekenskramen 
  
14u-17u: Kinderfestijn, stuk Heirbrugstr. thv Power 
tot de Kovekenstraat.  



VOLLEDIG FEESTPROGRAMMA 

ZONDAG 24 SEPTEMBER 

9u-12u: Kovens keuringsronde. Help ons de traditie in ere houden en 
zet een Koven buiten. Vele prijzen te winnen! Een fotograaf komt langs 
(tussen 9uen 12u) Daarna bekijken onze keurders alle inzendingen. 

 

14u30: Reuzenstoet met meer dan 60 reuzen! 

Ook deze dag zullen er Kovekenskramen staan.  

VRIJDAG 6 OKTOBER 

20u: Het Koveken Café. Wij verwelkomen de mensen van de wijk in ons 

gezellig café. Op deze avond delen wij ook de prijzen uit van onze fiets- 

en wandelzoektocht, kleurwedstrijd en het ‘Steken-van-Kovens’. 



Heirbrugstraat 253 | +32 9 348 16 28 

www.slagerijdeboever.be 



UIT DE OUDE DOOS 



Filip LIEBAUT 

ADVOCAAT 

Durmelaan 4W1 

9160 LOKEREN   

Tel 09 349 35 49 

Fax 09 349 27 73 

adv.liebaut@skynet.be 

G. DESCHEEMAEKER 

GARAGE - CARROSSERIE 

Kapellestraat 17 -  9160 LOKEREN 

tel. +32 9 348 76 81 of +32 9 349 59 01 

Heirbrugstraat 361 
9160 Lokeren  



KOVEKENSMENU 

VRIJDAG 22/09 12u30 

Bladerdeeggebakje met Lokerse Eikenhofgeitenkaas 

* 

Lokerse paardenworsten met frietjes 

(alternatief: stoofvlees) 

* 

Lokerse vlaai 

* 

Koffie 

€29.90/pp 

Reserveer via info@villapeterpan.be 




